
VIA CREATIONIS 
 

INLEIDENDE OPMERKINGEN 

Tekst door Laudato Si’ Movement  

Nederlandse vertaling door Victoria Twist 

 

WAT:  

De Via Crucis of Kruisweg is een devotie waardoor wij het mysterie van de Passie herdenken. Door het bidden van de Via Creationis, herdenken wij 

het mysterie van de Schepping. Dit wordt gerealiseerd door de twee heilige boeken die God heeft geschreven naast elkaar te lezen. De heilige 

Augustinus en andere heiligen hebben ons door de eeuwen heen geleerd dat deze twee boeken het Boek van de Schrift en het Boek van de Natuur 

zijn: liber scripturae en liber naturae. Door beide boeken naast elkaar te lezen, krijgen we een rijkere waardering voor het grote mysterie van Gods 

schepping van de kosmos. 

WAAROM:  

Als christenen hebben we zo veel nadruk gelegd op ons begrip van God als Verlosser, dat we het belang van God als Schepper hebben 

verwaarloosd. In feite leerde Benedictus XVI: “In de afgelopen decennia was de leer van de schepping bijna uit de theologie verdwenen. De Verlosser 

is de Schepper en als we God niet in zijn volle grootsheid verkondigen – als Schepper én als Verlosser – verminderen we ook de waarde van de 

Verlossing.” De Via Creationis helpt ons al biddend over dit mysterie na te denken en onze Schepper te prijzen voor de wonderen van de schepping. 

WAAR:  

Het wordt ten zeerste aangemoedigd om de Via Creationis buiten te bidden, in de “Kathedraal van de Schepping”. Dit kan een park of tuin zijn of in 

de natuur – hoe stiller, hoe beter. Voor de staties die over water gaan, is het ideaal om dichtbij de zee, een meer, rivier, vijver of beek te zijn.  

WANNEER:  

Vanwege de symboliek is het zeer geschikt om de Via Creationis in het weekeinde te bidden: zaterdag, de laatste van de zeven dagen in Genesis, is 

de dag waarop God in contemplatieve rust van de schoonheid van de kosmos geniet; zondag, de eerste dag van het Genesisverhaal, is de dag 

waarop God begint aan Zijn schepping. Ook de Scheppingsperiode (1 september tot en met 4 oktober) is een bijzondere tijd om de Via Creationis te 

bidden.  

HOE:  

Gebruik de opbouw van de Via Creationis als leidraad. 

1) Zoek vooraf zeven plaatsen die geschikt zijn voor elk van de zeven staties (die heel dicht bij elkaar kunnen zijn of behoorlijk ver weg) 

2) Bedenk passende voorwerpen elke statie (natuurfoto's, natuurvoorwerpen, schilderijen, sculpturen of zelfgemaakte kunstwerken), die u van 

tevoren plaatst of gewoon bij u draagt en bij de statie laat zien. 

Net als de Via Crucis, die vele varianten kent, kunt u de Via Creationis op meerdere manieren bidden. Deze gids biedt enkele suggesties aan om uw 

daarbij te helpen. Maar aanpassingen zijn uiteraard mogelijk. 

  



INLEIDING 

Welkomstwoord (de gedachten uit de secties ‘Wat’ en ‘Waarom’ 

hierboven kunnen worden gebruikt). 

• Kruisteken 

• Optioneel: Het zingen van een lied,  

bij voorkeur met scheppings- en/of lofthema's. 

 

1e STATIE: DE GOEDHEID VAN HET LICHT 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

Lezing uit het boek Genesis (1:1, 3-4): 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 

en leeg; duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde 

over de wateren. Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 

En God zag dat het licht goed was. 

 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over licht en de oerknal, en/of een zintuiglijke meditatie 

waarbij je licht in je omgeving waarneemt.  

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van het licht. 

℟. Amen. 
 

Optioneel: lied met passend thema 

 

 

 

 

 

 

 

2e STATIE: DE GOEDHEID VAN DE HEMEL 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

Lezing uit het boek Genesis (1:6, 8): 

En God zei: Er moet een uitspansel zijn... Het uitspansel noemde 

God ‘hemel’. 

 

 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over de lucht, en/of een zintuiglijke meditatie waarbij 

lucht en wind worden waargenomen. 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van de hemel. 

℟. Amen.  

 

Optioneel: lied met passend thema 



3e STATIE: DE GOEDHEID VAN AARDE EN ZEE 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

 

Lezing uit het boek Genesis (1:9-12): 

En God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats 

samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt... Het droge 

noemde God land en het samengevloeide water noemde Hij zee. 

En God zag dat het goed was. En God zei: Het land moet zich 

tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en 

vruchtbomen…En God zag dat het goed was. 

 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over aarde en zee, en/of een zintuiglijke meditatie 

waarbij je aarde, water en planten in je omgeving waarneemt. 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van de aarde en de 

zee. 

℟. Amen. 

Optioneel: lied met passend thema 

 

 

 

 

4e STATIE: DE GOEDHEID VAN HEMELLICHAMEN 
 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen.  

 

Lezing uit het boek Genesis (1:14, 16, 18): 

En God zei: Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf... de twee 

grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, en de 

kleinste te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. te 

regeren, en de sterren... En God zag dat het goed was. 

 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over hemellichamen, en/of een zintuiglijke meditatie over 

hemellichamen, afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van 

hemellichamen. 

℟. Amen. 

 

Optioneel: lied met passend thema 

 

 

 

 



5e STATIE: DE GOEDHEID VAN WATER- EN LUCHTDIEREN 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

 

Lezing uit het boek Genesis (1:20-21): 

En God zei: het water moet wemelen van dieren, en boven het 

land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf… En God 

zag dat het goed was. 

 
 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over water- en luchtwezens, en/of een zintuiglijke 

meditatie, luisterend naar vogels en/of observeren van 

waterwezens, afhankelijk van je omgeving. 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van water- en 

luchtwezens. 

℟. Amen. 

 

Optioneel: lied met passend thema 

 

 

 

 

6e STATIE: DE GOEDHEID VAN LANDDIEREN 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U.  

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

 

Lezing uit het boek Genesis (1:24-26): 

En God zei: ‘Het land moet levende wezens voortbrengen van 

allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten 

van allerlei soort.’... En God zag dat het goed was...  

En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op 

Ons gelijkend.’    
 

Lezing uit het Boek der Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in met wetenschappelijke 

inzichten over landdieren, en/of een zintuiglijke meditatie waarbij 

insecten en andere landdieren worden waargenomen, afhankelijk 

van je omgeving. 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van landdieren. 

℟. Amen. 

 

Optioneel: lied met passend thema 

 

 

 

 

 



7e STATIE: DE GOEDHEID VAN ALLES 
 

℣. Wij aanbidden U, o Schepper, en wij loven U. 

℟. Omdat Gij door Uw heilig Woord de wereld hebt geschapen. 

 

Lezing uit het boek Genesis (1:31, 2:3): 

God bekeek alles wat hij gemaakt had en Hij zag dat het heel 

goed was… God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, 

want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot 

stand had gebracht.  
 

Lezing uit het Boek van de Natuur: 

De gebedsleider leidt een reflectie in over de goedheid van de 

hele kosmos, en/of een zintuiglijke meditatie over je natuurlijke 

omgeving als geheel. 

 

℣. Dank U, lieve Schepper, voor het geschenk van de hele 

schepping. 

℟. Amen. 

 

Optioneel: lied met passend thema 

 

SLOT 

Optioneel: Onze Vader, Weesgegroet en/of Eer aan de Vader. En 

een laatste zegen als er een priester aanwezig is. 

Kruisteken. 


